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Inleidende muziek

Welkom!

Fijn dat u er bent.

In deze gastendienst laten we u kennismaken met het christelijk geloof. Dit doen
we aan de hand van het zingen van psalmen en geestelijke liederen, we belijden
ons geloof met de eeuwenoude woorden van het algemeen ongetwijfeld
christelijk geloof, we lezen het Woord van God, we denken na over een gedeelte
uit het Woord en we bidden en danken samen.

Deze bijeenkomst heeft dus als doel: U laten kennismaken met het christelijk
geloof. Waarom zijn wij christen? Wie is God, Wie is Zijn Zoon en wat is het werk
van de Heilige Geest? Waarom hebben wij redding nodig?

Laten we nu eerst samen zingen: De Heer is mijn Herder

1.

De Heer' is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

De Heer' is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m', als ik wankel,
Hij draagt m', als ik viel.

De Heer' is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
Zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

(ondersteunt)

(doen opleven, dorst lessen)



5. De Heer'is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd! (toegewijd)
'k Zal immer verkeren (verblijven)
in 't huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m' altijd.

Belijden we ons geloof met de woorden van de twaalf artikelen, stellingen, van
het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof:

APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS/ 12 artikelen van het geloof
1 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der
aarde.

2 EninJezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;

3  Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;

4  Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter helle;

5 ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

6 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen
Vaders;

7  vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8 Ik geloof in den Heiligen Geest.
9 Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der

heiligen;
10 vergeving der zonden;
11 wederopstanding des vleses;
12 en een eeuwig leven.

Dan gaan we nu zingen Psalm 81 vers 12

12. Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond, (Gods verbond waaraan Hij trouw is)
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, (als)
Mild en overvloedig.



Laten we samen bidden tot de almachtige God en Vader.

We bidden dan om een zegen over deze bijeenkomst, we bidden of de Heilige
Geest ons verstand wil verlichten zodat we het woord uit de Bijbel begrijpen wat
we gaan lezen en horen.

We lezen in Gods heilig Woord Markus 1:14-27

14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het
Evangelie van het Koninkrijk Gods.

15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert
u, en gelooft het Evangelie.

16 En wandelende bij de Galilese zee, zag Hij Simon en Andreas, zijn broeder,
werpende het net in de zee (want zij waren vissers);

17 En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der
mensen zult worden.

18 En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd.

19 En van daar een weinig voortgegaan zijnde, zag Hij Jakobus, den zoon van
Zebedelis, en Johannes, zijn broeder, en dezelven in het schip hun netten
vermakende.

20 En terstond riep Hij hen; en zij, latende hun vader Zebedelis in het schip, met
de huurlingen, zijn Hem nagevolgd.

21 En zij kwamen binnen Kapernaum; en terstond op den sabbatdag in de
synagoge gegaan zijnde, leerde Hij.

22 En zij versloegen zich over Zijn leer; want Hij leerde hen, als machthebbende,
en niet als de Schriftgeleerden.

23 En er was in hun synagoge een mens, met een onreinen geest, en hij riep uit,

24 Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij
gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods.

25 En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem.

26 En de onreine geest, hem scheurende, en roepende met een grote stem, ging
uit van hem.

27 En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende:
Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat Hij met macht ook den onreinen geesten
gebiedt, en zij Hem gehoorzaam zijn!



Laten we zingen Psalm 73 vers 1, 13 & 14

1.

13.

14.

Ja waarlijk, God is Isrel goed,

Voor hen, die rein zijn van gemoed; (oprecht)

Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen,

Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.

Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet,

Mijn voeten waren in mijn leed

Schier uitgeweken, en mijn treén (bijna, voetstappen)
Van 't spoor der godsvrucht afgegleén. (vroomheid)

Wien heb ik nevens U omhoog? (naast)

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,

Op aarde nevens U toch lusten? (voldoening geven)
Niets is er, waar ik in kan rusten.

Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart

Of bangen nood, mijn vlees en hart,

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Wie, ver van U, de weelde zoekt,

Vergaat eerlang en wordt vervloekt; (binnenkort)

Gij roeit hen uit, die afhoereren (van God afkeren)
En U den trotsen nek toekeren;

Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot,

Nabij te wezen bij mijn God;

'k Vertrouw op Hem geheel en al,

Den HEER, Wiens werk ik roemen zal.

Meditatie

Thema: Wandelen op de Weg

Zingen we nu Psalm 145 vers 6

6.

De HEER is recht in al Zijn weg en werk;

Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. (grens)

Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;

Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;

Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, (oprecht)

Zich naar Gods troon met zijn gebeén blijft wenden; (gebeden)
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;

Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. (nooit)



Laten we samen de Heere danken
We zingen samen: Heer, wees mijn Gids

1. Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
Wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
Wees Gij mijn Gids.
Blijf dicht mij bij, Ga stap voor stap mij voor,
Dan ben 'k gerust En veilig volg 'k Uw spoor.

2. 'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
Want 'k had geen Gids;
Ver dwaalde k af, totdat ik ernstig bad:
,Wees Gij mijn Gids”.
Hij heeft verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,
Want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij.

3. Nuaan Zijn hand, dwaal '’k nimmer van den weg,
Hij is mijn Gids.
"t Zij door moeras of wel langs struik en heg,
Leidt mij mijn Gids.
Licht, vriend’lijk licht stroomt van Zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.

Fijn dat u bij onze gastendienst was! Er is nu nog gelegenheid om koffie te
drinken en na te praten in de zaal hiernaast.

Wilt u meer informatie over het christelijk geloof, of heeft u behoefte aan een
gesprek? De leden van onze evangelisatiecommissie lopen met een naambordje
rond of neem contact op met onze predikant, ds. Den Boer:
predikant@hhggoedereede.nl



