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Inleidende muziek

Heel hartelijk welkom!

Fijn dat u er bent.

In deze gastendienst laten we u kennismaken met het christelijk geloof. Dit doen
we aan de hand van het zingen van psalmen en geestelijke liederen, we belijden
ons geloof met de eeuwenoude woorden van het algemeen ongetwijfeld

christelijk geloof, we lezen het Woord van God, we denken na over een gedeelte

uit het Woord en we bidden en danken samen.

Deze bijeenkomst heeft dus als doel: U laten kennismaken met het christelijk
geloof. Waarom zijn wij christen? Wie is God, Wie is Zijn Zoon en wat is het werk
van de Heilige Geest? Wat is (echte) vrede en waarom hebben wij die vrede zo
nodig!

Laten we nu eerst samen zingen: Psalm 122 vers 2 en 3

2.

De stammen, naar Gods naam genoemd,
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt;
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt;
Want d' achtb're zetel van ‘'t gericht

Is daar voor Davids huis gesticht;

De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,

Om vrede voor Jeruzalem.

Het ga hun wél, die u beminnen.

Dat vreed', en aangename rust,

En milde zegen u verblij';

Dat welvaart in uw vesting zij,

In uw paleizen vreugd' en lust.

Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u;

Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,

Waar onze God Zijn woning houdt,

Zal ik het goede voor u zoeken."

(daarheen)

(hoog te achten, rechtbank)
(opgericht)

(goed, liefhebben)

(vrede)

(jaloezie, schaden)



Belijden we ons geloof met de woorden van de twaalf artikelen, stellingen, van
het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen van het geloof
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Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der
aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;

Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter helle;

ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen
Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in den Heiligen Geest.

Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der
heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses;

en een eeuwig leven.

Dan gaan we nu zingen: Vaste rots van mij behoud (vs. 1 solo, vs. 2,3 & 4 allen)

1.

Vaste rots van mijn behoud,

als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op Uw trouw,

laat mij rusten in Uw schauw, (schaduw)
waar het bloed door U gestort,

mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,

niet het werk door mij volbracht,

niet het offer, dat ik breng,

niet de tranen, die ik pleng, (uitstort)
schoon ik ganse nachten ween, (huil)
kunnen redden, U alleen.



3. Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirre of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

4. Eenmaal als de stonde slaat, (het tijdstip)
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit de aardse woon (woonplaats)

opklimt tot des rechters troon, —
Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood. (verberg)

Laten we samen bidden tot de almachtige God en Vader

We bidden dan om een zegen over deze bijeenkomst, we bidden of de Heilige
Geest ons verstand wil verlichten zodat we het woord uit de Bijbel begrijpen wat
we gaan lezen en horen.

We lezen in Gods heilig Woord: Efeze 4:1-9

1  Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk
der roeping, met welke gij geroepen zijt;

2  Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid,
verdragende elkander in liefde;

3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des
vredes.

4  Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een
hoop uwer roeping;

5  Een Heere, een geloof, een doop,

6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, enin u
allen.

7  Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van
Christus.

8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis
gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.

9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in
de nederste delen der aarde?



Laten we zingen: Psalm 72 vers 2 en 5

2.

De bergen zullen vrede dragen,

De heuvels heilig recht;

Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.

't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt;

Hij zal nooddruftigen bevrijden;
Verbrijz'len, wie verdrukt.

't Rechtvaardig volk zal welig groeien;
Daar twist en wrok verdwijnt,

Zal alles door den vrede bloeien,
Totdat geen maan meer schijnt.

Van zee tot zee zal Hij regeren,

Zover men volk'ren kent;

Men zal Hem van d' Eufraat vereren,
Tot aan des aardrijks end.

Meditatie

Thema: Vrede!?

Zingen we nu: Psalm 147 vers 7

7.

Hij wil in gunst uw heil bewerken,

De grendels uwer poorten sterken,

En zegent in uw land uw kind'ren;

Hij doet geen krijg uw wasdom hind'ren;
Hij deelt den liefelijken vrede,

Zelfs aan Uw verste grenzen mede;

Met vette tarw' wil Hij u spijzen,

En kronen met Zijn gunstbewijzen.

Laten we samen de Heere danken

(komen)
(welzijn, beloofd)

(gered)
(behoeftigen)
(onderdrukt)

(overvloedig)
(wraakgevoelens)

(einde van de aarde)

(welzijn)
(sloten, versterken)

(oorlog, groei)

(voedsel geven)
(tekenen van gunst)



We zingen tot slot: Genade groot (vs. 1 solo, vs. 2,3 & 4 allen)

1. Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2. Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Fijn dat u bij onze gastendienst was! Er is nu nog gelegenheid om koffie te
drinken en na te praten in de zaal hiernaast.

Wilt u meer informatie over het christelijk geloof, of heeft u behoefte aan een
gesprek? De leden van onze evangelisatiecommissie lopen met een naambordje
rond of neem contact op met onze predikant, ds. Den Boer:
predikant@hhggoedereede.nl
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